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Zorg voor comfortabele kleding passend 
bij het weer en de omstandigheden 

 
 

Het gaat altijd door:  
weer of  geen weer! 

WELKOM! 
 

Workshops T’ai Chi en 
lichaamsonderhoud 

in Heumensoord 
 

Iedere donderdag om 9 uur 
 

Startpunt bij de kruising 
Heyendaalseweg/Scheidingsweg 

 

Ons werkterrein…. 

Willem verzorgt 

de workshops 

Wat is het inspirerend om hier 

T’ai Chi te mogen doen! 

 

Doe je mee? 

Deze boom geven we een 

2e leven als 

multifunctionele trainer! 



Onderdeel 1 

Met zo weinig mogelijk inspanning zoveel 

mogelijk bereiken. Maar ook snappen hoe je 

lichaam werkt en hoe je dit het beste kunt 

“besturen”: de cybernetica van je lijf. 

In dit deel hoop ik dat je je ervan bewust 

raakt dat er een verschil is tussen           

spierkracht en “chi”kracht. Maar ook   

herontdek je hoe je overal kunt ontspannen 

terwijl je wel degelijk actief bezig bent.     

Ontspannen actief zijn noem ik dat. En de 

eerste stap is dan: actief (bewust)             

ontspannen. 

Onderdeel 2 

Meridiaanstretching 

We hebben 12 meridianen. Die staan in    

verand met onze organen. De oefeningen     

openen energiekanalen en maken  bewust van 

de toegevoegde waarde van ontspanning. 

Onderdeel 3 

De “Vorm” 

T’ai Chi Ch’uan, Jang stijl volgens Chen Man 

Ch’ing. Iedere “posture”, “houding” of  liever 

“bewegingsdoel” leert je de principes van 

T’ai Chi toepassen op individueel  niveau. 

Je kunt altijd meedoen. Of je nou beginner, 

gevorderde of vergevorderde bent! 

Maar ik doe een extra oproep aan iedereen 

die al vertrouwd is met de Jang-stijl. Zij   

kunnen beginners aan de hand nemen. Op 

open, vriendelijke, behulpzame manier,    

onder supervisie van mij.  

Onderdeel 4 

“Pushing Hands” 

Het met zijn tweeën de basisprincipes en 

toepassingen van de T’ai Chi verkennen,  

bestuderen en oefenen. Het gaat er vooral 

om elkaar daarbij te helpen. En zeker niet 

aftroeven! 

De workshops zijn geheel gratis omdat 

ik de “zegeningen” van T’ai Chi met 

zoveel mogelijk mensen wil delen. 

Workshops T’ai Chi  In 4 aparte delen Iedere 

donderdagochtend 

dus om 9 uur 
 

Maar kijk regelmatig op 

www.taichinijmegen.nl 

voor data en uitzonderingen! 

 

En dat wordt makkelijker als je 

je op die site abonneert op 

feeds. (rechterkolom onderaan) 
Je krijgt dan automatisch een 

mailtje bij wijzigingen 


